
Aan de groenen van Gelderland, 

500 jaar geleden riep de Gelderse landdag de onafhankelijkheid van Gelderland uit. De hertog was 

een soort koning van oost-Nederland. Een eeuw later werden de provinciale staten de 

rechtsopvolger van de hertog. Nog steeds zijn gemeenten en provincies autonome bestuurslagen, elk 

met eigen bevoegdheden. Onze vereniging GroenLinks heeft als doel het bedrijven van GroenLinkse 

politiek, onder de kerktoren, op de landdag en in de internationale verbanden waaraan Gelre 

deelneemt. Groen staat voor natuur en milieu, die beschermd en gevrijwaard moet worden. Groen 

staat ook voor de planeet, die we mooier moeten achtergelaten dan we ze aangetroffen hebben. 

Groenlinks staat voor een rechtvaardige wereld met eerlijke handel en eerlijke politiek, die 

gezondheid, vrede en welzijn brengt voor alle mensen op aard, niet alleen de Geldersen, de 

Nederlanders of de Europeanen. Onze voetafdruk moet omlaag, onze energie- en 

grondstoffenverbruik ook. We moeten de hulpbronnen der aarde eerlijk delen, als rijkste, grootste 

en groenste staat der Nederlanden. Ook daarvoor staat Groenlinks. Maar Gelderland wordt niet 



volgens deze principes bestuurd. Onze rijkdom wordt verkwist, ons groen land versteent, onze rust 

verstoord en ons nest vervuild. 

Na de waanzin die de laatste jaren over de wereld heerst, moet de ecologische beweging zich 

opnieuw uitvinden. Small is beautiful: : A Study of Economics As If People Mattered, schreef Fritz 

Schumacher in 1973 (Hou het klein: een economische studie waarbij de mens weer meetelt). We 

moeten de menselijke maat terug weten te vinden. De monsterstaten vallen uiteen, maar op internet 

en facebook zijn we allemaal equal. Big Brother in Beijing trekt aan de touwtjes en ons wordt het 

zwijgen opgelegd. Wij, groenlinksen van oost-Nederland, moeten in het verzet. Den Haag heeft 

gefaald, en Brussel ook. De Euro-Sovjetunie installeert zich. Plat op hun buik dienen ze de Chinese 

keizer. Hier in Rijn- en IJsselland moeten wij een ander model aanhangen, zonder uitbuiting, zonder 

nestbevuiling, sober misschien, maar eerlijk en rechtvaardig. En als we niets te zeggen hebben, 

zwijgen we gewoon. 

De Partij van de Arbeid is de partij van de mens. Ze leggen de mens geen strobreed in de weg. Groei, 

uitbreiding, vooruitgang, (wij) altijd maar rijker. De mensheid groeit zich te pletter. De mens heeft 

niet het recht de planeet te vernietigen. Onze samenleving lijdt aan overbevolkingsstress. Elke 

bioloog weet dat het eens inklapt. Daarna krijgt misschien een andere diersoort het voor het zeggen. 

Zullen we daarvoor met de Partij voor de Dieren samenwerken? 
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